
Kinderkerk 

Najaar 2022 zijn we van start gegaan met ‘Kinderkerk’. Kinderkerk is een aanbod van ongeveer een 

half uur voor basisschoolkinderen tijdens de kerkdienst. Bijbelverhalen die iedereen eigenlijk wel in 

zijn bagage zou moeten hebben zijn het uitgangspunt voor de kinderkerk. We beginnen eerst maar 

eens met 30 van zulke verhalen.  

Het idee is dat we met jong en oud de kerkdiensten beginnen en ook afsluiten, maar dat na een 

minuut of 10- 15 de kinderen op een eigen manier in contact komen met Bijbelverhalen. In de 

kindernevendienst gingen de kinderen na de lezingen naar hun eigen ruimte. In de kinderkerkopzet al 

eerder en hebben ze daardoor eenhalf uur. De kinderkerk maakt gebruik Bijbel Basics. Dat is een 

verrassend leuke opzet van het NBG.  

Als pilot is er tot en met augustus 2023 met een regelmaat van eens in de 5 à 6 weken kinderkerk op 

zondag.  Die zondagen hopen we de huishoudens/gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd in 

ieder geval te mogen verwelkomen.  

 

 

 

In de tussenliggende zondagen is er bijna altijd ook wel een moment voor kinderen. 

Gezinnen/huishoudens met kinderen zijn namelijk elke zondag welkom!  



De aandacht voor kinderen is zo’n typisch kop-eihoofdbreken. Als er geen kinderen zijn verslapt het 

aanbod voor kinderen waardoor het nog onaantrekkelijker wordt om als huishoudens/gezin met 

kinderen te komen. Andersom is het ook zo dat de aanwezigheid van zulke gezinnen/huishoudens 

een grote stimulans is om (meer) werk te maken van kindermomenten in de kerkdienst.  
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